
 
EVANGELIE 23E ZONDAG door het jaar A  
(6 september 2020) 
Matteüs 18: 15-20 (Willibordbijbel 1995) 
 

En Jezus vervolgde: 
15 Als je broeder je iets misdaan heeft,  

moet je hem dat onder vier ogen zeggen.  
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.   

16 Maar als hij niet naar je luistert,  
neem dan nog een of twee getuigen mee,  
opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt 
bevestigd.   

17 Maar als hij naar hen niet luistert,  
zeg het dan tegen de gemeente.  
Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert,  
beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.   

18 Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden,  
zal ook in de hemel gebonden zijn,  
en wat jullie op aarde ontbinden,  
zal ook in de hemel ontbonden zijn.   

19 Ook verzeker Ik jullie:  
als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op 
aarde, om het even wat,  
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.   

20 Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,  
daar ben Ik in hun midden.’   
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Matteüs 18, 15-20 
Wanneer twee van jullie eensgezind op aarde iets vragen - 
het mag zijn wat het wil - zullen zij het verkrijgen van mijn 
Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie 
verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. 
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Jij hebt ons aan elkaar 
geschonken om het rechte 
spoor te houden en 
elkaar in liefde op te 
bouwen: waar wij bijeen zijn 
ben Jij in ons midden.  


