
 
EVANGELIE 1E ZONDAG van de ADVENT (jr. B)  
(29 november 2020) 
Marcus 13: 33-37 (Willibordbijbel 1995) 
 

En Jezus sprak: 

33 Kijk uit, wees waakzaam.  

Want je weet niet wanneer het moment daar is.   
34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,  

zijn huis heeft achtergelaten  

en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, 

ieder zijn eigen taak,  

en aan de poortwachter heeft opgedragen  

om waakzaam te zijn.   
35 Wees dus waakzaam,  

want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, 

’s avonds laat  

of midden in de nacht  

of bij het kraaien van de haan  

of bij het eerste ochtendlicht,   
36 zodat hij niet onverwacht komt  

en jullie in slaap vindt.   
37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen:  

wees waakzaam.’  

 
 
 
 
 

 
 

 
Acclamatie op het evangelie 
Eerste zondag van de Advent – jaar B 

 
 

Marcus 13, 33-37 
Wees op je hoede, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer 
het ogenblik daar is. 
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Niet buiten ons om 
kom Jij ons tegemoet: 
in stille aandacht 
nader Jij, 
waakzaam uitzien, 
wachten in de nacht. 
 


