
EVANGELIE 1E ZONDAG vd 40-DAGENTIJD (jr. B)  
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Marcus 1, 12-15 (Willibordbijbel 1995) 

 

12 De Geest dreef Hem weg,  

 recht de woestijn in.   
13 Hij bleef in de woestijn,  

veertig dagen,  

op de proef gesteld door de satan.  

Hij was in gezelschap van de wilde dieren,  

en de engelen stonden Hem ten dienste.   

14 Maar nadat Johannes overgeleverd was,  

kwam Jezus in Galilea  

de goede boodschap van God verkondigen   

15 en zei:  

‘De tijd is rijp  

en het koninkrijk van God is ophanden. 

Bekeer u!  

Heb geloof in de goede boodschap.’  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acclamatie op het evangelie 
Eerste zondag van de veertigdagentijd - jaar B 

 
 

Marcus 1, 12-15 
Veertig dagen bracht hij door in de woestijn, terwijl hij door 
satan op de proef werd gesteld.  
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In de woestijn 
bezield door de Geest 
roep Jij met heel je wezen: 
‘De tijd is vervuld, 
het rijk van God nadert, 
keer je om!’ 
 


