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‘Mysticus met treinabonnement’ was wel
degelijk een theologische hoogvlieger

DOORPIETER DERDEYN

De uitgave van een niet eerder gepubliceerde, maar cruciale tekst van Titus Brandsma schudde Inigo Bockens intellec-
tuele cynisme over Maria af. “Hij bracht haar mijn leven binnen.”

1985: een klein monumentje voor Titus Brandsma bij ‘priesterblok’ 26 in het voormalige concentratickamp
Dachau. Brandsma werd in 1942 in dit kamp vermoord. | Foto: Collectie KDC - Fotograaf onbekend

“De beschouwing van Maria in haar
verhouding tot de Drie Goddelijke
Personen is een feest en een vreugde,
een opgaan in God en een heerlijkere
bewustwording van ons eigen grote
geluk. O, kon ik maar schetsen zoals
ik het zie, en kon ik in uw hart maar
de vreugde overgieten waarmee het
mijne wordt overstelpt, als ik zo’n
grote heerlijkheid aanschouw.”

Met deze woorden maakte Titus
Brandsma in 1936 het Mariacongres
in het Vlaamse Tongerlo warm voor
zijn toespraak. Voor de karmeliet,
die omwille van zijn verzet tegen het
nazisme in concentratiekamp Dachau
werd vermoord, is deze toespraak
zowat de theologische synthese van
zijn gedachten over Maria. De tekst
van de ‘Onze-Lieve-Vrouwe-broeder’
Kklinkt echter zo hyper-theologisch,
dat zijn vriend en mentor Hubertus
Driessen Brandsma aanraadde om
hem in te trekken, wat hij ook deed.

Brandsma werd dan ook onderschat
op intellectueel gebied. Men hield het
niet voor mogelijk dat deze ‘mysticus
met treinabonnement’ een theologi-
sche hoogvlieger kon zijn: daarvoor,
dacht men, had hij te veel nevenacti-
viteiten.

Vlaming Inigo Bocken echter leerde
de Nederlandse karmeliet anders
kennen. Bocken is wetenschappelijk
directeur van het Titus Brandsma
Instituut en docent aan de Radboud
Universiteit. Hij wil het theologisch
kaliber van Brandsma, wiens heilig-
verklaring nakende is, bewijzen met
de uitgave van deze niet eerder gepu-
bliceerde tekst.

PAROCHIEZAALTJES

“Het beeld van zijn collega’s dat
Brandsma op intellectueel niveau
niet veel voorstelt, is blijven hangen.
Brandsma wilde zelf ook geen weten-
schapper in een ivoren toren zijn, en

trok daarom rond om in parochie-
zaaltjes mensen ervan bewust te
maken dat mystiek bij het geloof en
bij de alledaagse ervaring hoort. Veel
meer dan abstracte definities van
God interesseert hem de relatie met
God. Mystiek is bovendien al lange
tijd het ondergeschoven kindje in
de theologie, wellicht omdat er een
angst heerst dat ze te individualis-
tisch en te veel ervaringsgericht is.
Mystiek, vreest men, neigt grenzen
te overschrijden of in ketterijen

te vervallen en ontsnapt aan de
controle van de rede. Tijdens mijn
zoektocht in de archieven stuitte ik
op deze toespraak, die meer is dan
een vroomheidstekstje en toont dat
Brandsma op een serieus niveau heeft
nagedacht. Ze laat zien dat hij dicht
bij Maria was en dat Maria voor hem
altijd met mystiek te maken heeft.”

GODSBEGRIP

Bocken legt uit dat voor Brandsma het
probleem van zijn tijd er niet in lag
dat er te weinig over God gesproken
werd: “Ook ideologieén als commu-
nisme, nationaalsocialisme of libera-
lisme hebben een godsbegrip, maar
het is abstract. Brandsma probeert
de levende tegenwoordigheid van
God in ons terug te vinden. Juist de
mystiek kan bijdragen tot het nieuwe
godsbegrip waar ook onze tijd nood
aan heeft. En Maria is het model bij
uitstek van degene die God in zich
droeg. Ze heeft zich daar totaal voor
opengesteld. Ze is een voorbeeld van
ware devotie en Godsrelatie. Ze is

de bedding van de dynamiek van de
Drie-eenheid en brengt die ons leven
binnen.”

Brandsma zelf vat het zo samen: “Wij
begrijpen God beter, als wij zien,

wat Maria voor God is. Wij begrijpen
God niet zo goed als wij Hem zouden
kunnen begrijpen, als wij niet trach-
ten te begrijpen hoe Maria de dochter
is van God de Vader, de Moeder van
God de Zoon, de Bruid van God de
Heilige Geest. In de Dochter leren we
de Vader kennen, in de Moeder beter
de Zoon, in de Bruid helderder de
Geest, Die haar heeft uitverkoren.”
De sleutelrol van Maria was voor
Bocken zelf een confrontatie. “Titus

Brandsma had gelijk toen hij zei dat
Maria God je leven binnenbrengt. En
hij bracht haar mijn leven binnen. Van
nature ben ik nooit een Maria-ver-
eerder geweest. Zoals het een goede,
moderne intellectueel betaamt, dacht
ik vroeger: leuk dat iemand er blij van
wordt, maar dat laat ik aan mij voor-
bijgaan. Als intellectueel hoort het om
meewarig over Maria te spreken en je
te verbergen achter een gesocialiseerd
cynisme. Het was voor mij openba-
rend om te zien hoe belangrijk Maria
is, al staat mijn huis nu ook weer

niet vol met beelden. Maria is niet de
arrogante theoloog die oplegt hoe het
moet zijn: in de schilderkunst wordt
ze afgebeeld als een doorzichtige
vaas. Er gebeurt iets bij haar dat ze
nooit had kunnen bedenken en dat
buiten alle kaders valt. Het grootste
is dat ze er ja’ op zegt. Maria heeft
mijn neiging om te oordelen bloot-
gelegd en me doen beseffen dat God
bij iedereen werkzaam is. Ze doet me
altijd denken aan kwetsbare mensen
die zich openstellen en helpt me om
met een liefdevollere blik naar zoe-
kende mensen te kijken. Het zijn niet
de geslaagde elitaire mensen die naar
Maria gaan. Je moet best nederig zijn
om haar te vereren.” @
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Prof. Inigo Bocken | Foto: Suzan Zanders
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