
EVANGELIE 4E ZONDAG Paastijd (jaar B)  
(25 april 2021) 
Johannes 10, 11-18 (Willibordbijbel 1995) 
 
11 Ik ben de goede herder.  

Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.   
12 Maar een huurling, geen echte herder dus,  

als die een wolf ziet komen,  
laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor –  
het zijn zijn eigen schapen niet! –  
en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen.   

13 Hij is immers een huurling  
en bekommert zich niet om de schapen.   

14 Ik ben de goede herder:  
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,   

15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;  
Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.   

16 Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof.  
Ook voor hen moet Ik een herder zijn:  
ze zullen luisteren naar mijn stem.  
Zo wordt het: één kudde met één herder.   

17 Daarom heeft de Vader Mij lief,  
omdat Ik mijn leven geef,  
om het daarna weer terug te nemen.   

18 Niemand neemt het Mij af,  
Ik geef het uit eigen vrije wil.  
Daartoe immers heb Ik de macht,  
zowel om het te geven als om het terug te nemen.  
Dat is de opdracht  
die Ik van mijn Vader heb ontvangen.’   
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Johannes 10, 11-18 
Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen 
mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 
leven voor de schapen.  
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Jij staat voor het leven 
van de schapen in 
met jouw eigen leven, 
Jij bent de goede herder. 
In deze zelfgave 
zijn wij allen één. 


