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35 Tegen de avond van die dag zei Hij tegen hen:  

‘Laten we naar de overkant gaan.’   
36 Ze lieten de mensen achter  

en namen Hem mee met de boot waarin Hij zat;  
er waren nog andere boten bij.   

37 En er stak een hevige storm op,  
en de golven sloegen over de boot,  
zodat die al volliep.   

38 Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. 
Ze maakten Hem wakker en zeiden:  

‘Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?’   
39 Hij stond op en bestrafte de wind en het water:  

‘Zwijg, wees stil!’  
En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.   

40 Hij zei tegen hen:  
‘Waarom zijn jullie bang?  
Hebben jullie nog geen vertrouwen?’   

41 Ze werden door schrik bevangen,  
en zeiden tegen elkaar:  

‘Wie is dat toch,  
dat zelfs de wind en het water naar Hem luisteren?’  
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Marcus 4, 35-41 
Ze zeiden tegen hem. Meester, raakt het u niet dat wij 
vergaan? Hij stond op, richtte zich met een dwingend 
woord tot de wind en sprak tot het water: Zwijg stil! 
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Terwijl het duister 
van de nacht invalt, 
de oerkrachten wild toeslaan 
in wind en water, 
brengt jouw woord 
hoorbaar stilte. 


