
Psalm 58 
 
1 Voor de verduurder. 

Verderf niet. 
Van David. 
Platinering. 

 
2 Is het hecht dat jullie in stomheid bewarend spreken, 

gerechtig schikken, aardelingzonen? 
3 Mee in het hart wrochten jullie valsheid, 

in het land wikken jullie het kwetsen van je handen. 
4 Vervreemd vanaf de tederte zijn de doemenden, 

van de buik af zwerven de leugensprekers. 
5 Hun hitte evenals de slangenhitte, 

als een dove adder die haar oren rachelt, 
6 die niet de stem van de wispelaars hoort, 

een kundig bezwerende bezweerder. 
7 Machtige, sloop zijn tanden in zijn mond, 

verniel het welpengebit, Wezer. 
8 Versijperen zij als water 

dat heengaat. 
Beweegt Hij zijn pijl, 
als geslonken zijn zij, 

9 als een slak die sijperend gaat, 
de ontvalling van een vrouw, die nooit de zon schouwt. 

10 Vóór jullie ketels de distel merken, 
verstormt Hij hem zowel levend als verbrand. 

11 De bewarende verheugt zich, ja, hij schouwt wreking, 
zijn horten wast hij in het bloed van de doemende. 

12 En de aardeling zegt: ‘Enkel vruchtbaar de bewarende, 
enkel is er de Machtige die schikt in het land.’ 

 


